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75 jaar vrijheid

In het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren en de oorlog 
herdenken is Scouting Nederland een bijzonder project 
gestart; het verzamelen van verhalen over scouts in 
de oorlog. Verhalen over het verbod op Scouting en 
de keuze die vaak jonge mensen maakten om actief in 
verzet te komen. 
Verhalen zoals die van Jaap Rus, actief in het verzet 
in Zeeland, die na de oorlog vertelde hoe hij alle 
vaardigheden die hij had geleerd op Scouting kon 
toepassen bij zijn verzetswerk in een verzetsgroep 
die voor een groot deel bestond uit scouts. Of Kik ten 
Boom uit Hilversum, die een Engelse piloot verstopte 
in het scoutinggebouw diep in het bos. Inmiddels 
zijn er meer dan 250 verhalen bekend. Deze worden 
opgenomen in een database. De opzet is om deze 
verhalen te gebruiken als inspiratie voor de scouts van 
nu. Inspiratie om aan de slag te gaan met thema’s als 
vrijheid en herdenken, discriminatie en pesten. Er zijn 
verschillende programma’s ontwikkeld waar lokale 
scoutinggroepen mee aan de slag gaan.
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Jaap Rus
29 november 1923 Goes – 19 januari 2019 Vlissingen

Scout | Hulp aan onderduikers | Spionage | Zat ondergedoken

Scouting
Jaap werd op jonge leeftijd lid van de 
Hertog van Beijerengroep in Goes. 

vrijheid.scouting.nl

Tijdens de oorlog
Nadat Scouting werd verboden 

stapte Jaap met zijn beste vriend 
Wim Quakkelaar over naar een 

gymnastiekvereniging en toen die 
verboden werd naar zwemvereniging
het Goese Sas. Jaap zat nog op de 

Rijks-HBS toen hij zich met Wim 
aansloot bij de Ordedienst van Daan 

Kloosterman. Het begon met eenvoudig 
koerierswerk. Later ging Jaap de Duitse 
troepenbewegingen en munitiedepots 
bespioneren. Vanaf 1943 gaf hij ook 
hulp aan onderduikers. Nadat hij in 

1944 de Atlantikwall op Walcheren had 
bespioneerd, moest hij zelf onderduiken 
en overleefde zo de oorlog. Zijn vriend 
Wim dook ook onder maar overleed in 
september 1944 op 21 jarige leeftijd

aan tuberculose.

Na de oorlog
Na de bevrijding van het zuiden van 
Nederland moest Rus als lid van de 

Ordedienst voor orde en veiligheid zorgen 
en kreeg hij als lid van de Binnenlandse 

Strijdkrachten een militaire status. In 1984 
ontving Jaap voor zijn verzetswerk het 
verzetsherdenkingskruis. Na de oorlog 
vertelde Jaap dat hij bij zijn verzetswerk 

veel had gehad aan zijn kennis van 
kaart en kompas, moeilijke hindernissen 
nemen, morse en de discipline die hij als 

welp en scout had geleerd.

Christiaan (Kik) ten Boom
27 mei 1920 Zuilen - 31 mei 1945 Bergen Belsen

Scoutinggroep vermomd als kampeerclub | Actief verzetsstrijder
Britse piloot in clubhuis  | Overleden in Bergen Belsen

Scouting
Als zoon van de oprichter van de derde 
Hilversumse Groep, de dominee Willem 
ten Boom, werd ook Kik Scout. Op 2 juli 

1932 werd hij geïnstalleerd. 
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Tijdens de oorlog
Toen Scouting verboden werd, nodigde 

Kik alle leden uit bij de kampeerclub en de 
kampen gingen gewoon door.

Kik werd van school verwijderd omdat hij 
een anti-Duits versje in de schoolgang 
had opgeplakt. Vanaf het begin van de 
oorlog was Kik al bij het verzetswerk 

betrokken. Hij verspreidde illegale lectuur, 
spioneerde, overviel distributiekantoren en 
wapentransporten en hielp onderduikers 

en piloten. In het verscholen clubhuis
‘Het Behouden Huys’ trainde hij 

andere scouts in handgevecht en 
smokkeltechnieken. Ook zat er enige tijd 

een Britse piloot ondergedoken. Met valse 
legitimatie van de Sicherheitsdienst wist 

hij een aantal mannen die bij een razzia in 
1944 waren opgepakt, vrij te krijgen. 

Opgepakt
Op 18 augustus 1944 werd hij in Zeist 

opgepakt. Tijdens zijn arrestatie verzette 
hij zich en gebruikte zijn vuurwapen.

Op 31 mei 1945 is hij in het 
concentratiekamp Bergen Belsen

op 25-jarige leeftijd overleden.

Bouwbord Avonturenhuis onthuld 

Op Scoutinglandgoed Zeewolde is het bouwbord van 
het Avonturenhuis onthuld tijdens Scout-In19. De 
onthulling werd gedaan door Burgemeester Gorter 
van Zeewolde en Jaap Boot, voorzitter van Scouting 
Nederland. Met de onthulling van het bouwbord gaat 
de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed Zeewolde 
een nieuwe fase in naar de realisatie. Hiervoor loopt 
de vergunningsaanvraag bij de gemeente Zeewolde 
en naar verwachting kan dit jaar nog begonnen worden 
met de bouw van dit overnachtingsverblijf waar zowel 
kinderen met en zonder beperking samen kunnen 
overnachten. Het Avonturenhuis wordt gerealiseerd met 
onder meer hulp van de Postcode Loterij.

Bijdrage C&A Foundation voor
het Avonturenhuis

Onlangs mochten we namens de C&A Foundation 
een prachtig bedrag van €24.950,- in ontvangst 
nemen voor de realisatie van het Avonturenhuis 
op Scoutinglandgoed Zeewolde. Met deze mooie 
bijdrage gaan we een aantal speciale voorzieningen 
voor kinderen met een beperking realiseren in de 
slaapkamers. Hierdoor kunnen zowel kinderen met 
als zonder beperking straks samen op kamp in het 
Avonturenhuis. De planning is dat het Avonturenhuis 
eind 2020 gereed zal zijn.


