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De laatste reis: een terugblik op zestien
jaar iScout

Steevast het eerste weekend van maart, tenzij het carnaval was: iScout. Een
jaarlijks terugkerende activiteit op de jaarkalender en een begrip in de
Scoutingwereld. Tot spijt van menig scout, was afgelopen maart de laatste
editie. De organisatoren Niels en Mark blikken terug op hun ‘reis’ naar 16 jaar
iScout.
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Bijzondere Scoutinggroepen -
studentenscouting

Alle Scoutinggroepen zijn uniek! In deze rubriek stellen we je voor aan een
bijzondere Scottinggroep. In deze editie; studentenscouting.
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Hoe overleef ik mijn pio-opkbrriisst?"

Pionieren. Voor non-scouts het eerste waar ze aan denken bij si;outihg.
Voor scouts een activiteit vaak geliefd, maar soms ook onbekend tef?ein.
Hoe kan je zelf pio-kennis opdoen en hoe zet je dit om in een opl‘cqmst' vaor
alle niveaus en leeftijden? \ ;
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Bereid je voor op de N e g Recept
World Scout 5 AL i voor
Jamboree ! s ; onderweg

Een oproep om te
verleuken
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RegioRaad 14 noy,

Scouts met een bijzonder beroep Totemisatie binnen Scouting Leer het redactieteam beter
kennen

Leerkracht, politieagent of kapper? Allemaal hele Robert Baden-Powell werd Impeesa

leuke beroepen, maar echt bijzonder? Er zijn (onvermoeide Hyena) genoemd en met Loyale Wist jij dat dit online magazine volledig door

genoeg scouts met een wel heel bijzonder beroep. Eland werd de Belgische koning Boudewijn vrijwilligers wordt geschreven? Ons prachtige team

In deze editie stellen we er eentje aan je voor: Mitch aangesproken. Totemnamen: bij onze bestaat uit alleen maar scouts. In deze derde

zuiderburen een traditie die niet weg is te editie geven de redactieleden jou hun beste

denken. Waar komt deze traditie vandaan? kampherinneringen en tips om elk kamp goed

door te komen!
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Tijdens de jaarlijkse JOTA-JOTI-activiteit in 2012 in Hengelo leerden scouts Janwillem van den Berg en
Mayke van den Berg-Mentink elkaar kennen. Mayke kwam dle ene zaterdagochtend tijdens de JOTA-
JOTI om 10:00 uur samen met haar vereniging koffiedrinken. Daar spotte Janwillem met kielne oogjes
van vermoeidheid een leuke meid. 13 jaar later zljn ze getrouwd en kersverse ouders van hun
dochtertje Ellen. Vol liefde delen ze hun verhaal in Avontuuriiji.

Slechts viff minuten hadden ze de zaterdagochtend tijdens de JOTA-JOTI gekletst. Toch trok ‘die ene leuke
meid met dat wit-bruine tasje met gouden schakeltjes’ Janwillem zijn aandacht. Haar naam was hij
vergeten te vragen en ook contactgegevens had hij niet. ‘Gelukkig kende ik iemand bij haar vereniging
aan wie ik haar naam heb gevraagd.

Toch kon Janwillem de leuke meid niet vinden op socials vanwege de schrijfwijze. In plaats van ‘Maaike’
schrijf je namelijk ‘Mayke'. Dat ze wel contact wilde, bleek toen Janwillem haar uiteindelijk via Facebook wist
te benaderen. 'We hebben via de chat met elkaar gekletst en uiteindelijk vroeg Janwillem me op date,’
vertelt Mayke lachend. De twee hadden het idee om een week of twee later samen te gaan borrelen in het
dorp, maar al na een week kwamen ze elkaar weer tegen met het uitgaan. ‘k heb Mayke toen een drankje
aangeboden, zegt Janwillem, ‘en daarna heb ik haar naar huis gebracht. En toen hebben we voor het
eerst gekust’ Een week later ging de borrel in het dorp alsnog door. Om 20:00 uur sprak het stel af in het
café. Uiteindelijk hebben ze daar ruim zes uur met elkaar gezeten en gekletst. 'We kwamen elkaar nooit
tegen en nu ineens twee keer in twee weken. Alsof het zo had moeten zijn.

Symbollek

Het stel kocht samen een huis in Delden waar ze twee jaar aan geklust hebben. Sinds 2018 wonen ze daar.
Twee jaar later ging Janwillem op zijn knieén voor Mayke en nog twee jaar later, in 2023, trouwden ze. We
hadden dassen kapot geknipt van onze twee verenigingen en daar een lint van gemaakt voor aan de
auto tijdens de bruiloft,’ grinnikt Mayke. Het lint symboliseerde de twee verenigingen waarvan beide scouts
lid zijn. Ook in de uitnodiging van de bruiloft zaten allerlei verwijzingen naar Scouting verwerkt. Toen
afgelopen januari hun dochter werd geboren, werden in het geboortekaartje ook wat symbolische
verwijzingen gezet naar Scouting.

Twee verenigingen

Dat Janwillem en Mayke beide lid zijn van andere verenigingen maakt ze niet uit. Allebei worden ze met
open armen ontvangen bij de groep van hun partner. 'Het is wel fijn dat we allebei ons eigen ding hebben
en dat onze relatie verder buiten Scouting om is gegaan. En omdat we allebei op Scouting zitten, hebben
we veel begrip voor elkaar.” Wel gaan ze vaak samen naar Scoutingfeestjes en gaan ze dit jaar samen
naar Scout-In25. Of ze sparren samen over de verschillen tussen hun groepen. Allebei hebben ze namelijk
eenrol in het stichtings- of verenigingsbestuur. Op de vraag bij welke vereniging ze hun dochter lid willen
maken is het antwoord overtuigend: ‘Daar moeten we het nog even over hebben, haha.'

Denk jij na het lezen van dit artikel, zo'n mooi liefdesverhaal binnen Scouting ken ik ook? En wil je dit verhaal
delen? Neem dan contact met ons op via communicatie@scouting.nl.

Tekst: Sanne van der List
Beeld: Janwiller en Mayke
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Elk jaar vindt eind april op Malta de ‘Annual Scouts and Guides Rally’ plaats. Wat moet Je Je hlerbl]
voorstellen en wat heeft Malta op het gebled van Scouting nog meer te bleden? We spreken hiervoor
met Sean Bartolo, groepsieider van de Mosta Scout Group en eventcodrdinator van Scouting Malta.

EUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?

“Ik ben de groepsleider van de Mosta Scout Group. Ik ben zelf begonnen met Scouting als welp toen ik tien
jaar oud was. Toen ik achttien was, ben ik lid geworden van de eerste nationale jeugdraad van Scouting
Malta. Na mijn termijn in de jeugdraad werd ik aangesteld als evenement codrdinator. In 2016 ben ik in die
rol begonnen met het organiseren van nationale evenementen, die daarvoor niet vaak werden gehouden.
Sinds april dit jaar ben ik twintig jaar lid van Scouting. Het is nu echt een levensstijl, bijna elke dag heb ik wel
een meeting of activiteit gerelateerd aan Scouting.”

HOE ZIET SCOUTING ERVIT OP MALTA? WAT IS BIJVOORBEELD DE STRUCTUUR
VAN DE ORGANISATIE!

“Op Malta hebben we ongeveer veertig groepen met in totaal vierduizend leden (zonder de girl guides
meegerekend). Deze groepen zijn verdeeld over vier districten. Eén daarvan is het Gozo eiland, wat maar
twee groepen heeft. Op het hoofdeiland hebben we het noordelijke, zuidelijke, en centrale district. Scouting
is zeer populair, veel groepen hebben een lange wachtlijst. Volgens mij is het zelfs de grootste
jeugdorganisatie van Malta. Elke groep is verdeeld in de traditionele leeftijdscategorieén: welpen, scouts,
explorers, en rovers. Ongeveer de helft van alle groepen heeft een Scout Band, want marcheren is erg
populair op Malta. Dit zie je bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse parade die eind april wordt gehouden.”

IE BEN BENIEUWD NAAR HET JEUGDPROGRAMMA. WAT DOEN DE VERSCHILLENDE
LEEFTIJDSGROEPEN TIJDENS HUN OPEOMNSTEN?

“Ik zal niet te veel details vertellen, maar elke groep heeft zijn eigen thema en symboliek die uniek zijn voor
Mailta. Het thema van de welpen is Jungle Book, over het verkennen van de jungle. In mei hebben we een
nieuw programma voor de welpen gelanceerd. Hierin staan drie thema's centraal voor de opkomsten:
boomtoppen voor Scoutingvaardigheden, ‘Council’s Rock’ voor actieve burgerschap, en de rivier voor
biodiversiteit en het milieu. Alle thema's samen vormen een compleet beeld van de jungle.

Het programma van de scouts is twee jaar geleden vernieuwd. Scouts doen activiteiten om uiteindelijk de
‘Mountaineering award' te halen. Hiervoor moeten ze de top behalen van elke ‘mountain of skills’. Er zijn zes
toppen, bijvoorbeeld knopen, navigeren, en koken. Als een scout alle toppen heeft beklommen, krijgt
diegene de award.

Het explorer programma is gebaseerd op Griekse mythologie; er zijn zes of zeven verschillende goden en
elke god focust op een ander aspect van Scouting. Bij de explorers is zelfstandigheid en het voorbereiden
op het worden van leiders heel belangrijk. De groepen worden dan ook begeleid, in plaats van geleid, en
moeten zelf hun opkomsten organiseren.”



WAT IS DE SCOUTINGBELOFTE VAN MALTESE
SCOUTINGGROEPEN?

“De belofte voor scouts, explorers, rovers, en volwassenen op Malta is in het Maltees
en gaat als volgt:

Fuq I-Unur tieghi

nwieghed li naghmel Hilti

biex naqdi dmiri lejn Alla u Art Twelidi
biex nghin il haddiehor kull hin w

li nobdi I-ligi ta’ I-Scouts”

Dit betekent:

Op mijn eer

Beloof ik dat ik mijn best zal doen

Om mijn plicht veor God en mijn land te voldoen
Om anderen te helpen en

mij te houden aan de scouts wet

WELEE TRADITIES HEBBEN JULLIE BINNEN SCOUTING MALTA?

“Voor ons zijn tradities en cultuur erg belangrijk. De eerste traditie is dat de meeste
groepen elk jaar drie kampen houden:

« Het paaskamp: een weekendkamp van vaak drie dagen;

* Het zomerkamp: een week met alle leeftijdsgroepen:

« Het winterkamp: een soort kerstkamp waar bijvoorbeeld kerstoomen
gepionierd worden.

De tweede traditie is de JOTA-JOTI. Elk jaar doen zo'n dertig van de veertig groepen
hieraan mee. Niet alle groepen hebben radio’s, maar de meeste groepen doen wel
mee aan het JOTI gedeelte. Ik vind dat zeker een mooie traditie.

Als loatste houden we elk jaar verschillende rally’s en parades. Eind april hebben
we altijd de jaarlijkse rally, die al jarenlang scouts en guides bij elkaar brengt. Er
waren dit jaar 5500 deelnemers met muziekkorpsen van veel verschillende
groepen. Rond Pasen zijn er ook vaak lokale parades met muziekkorpsen voor
Goede Vrijdag en Pasen. We weten dat deze parades al minstens vijftig jaar
worden georganiseerd, want we hebben oude foto's gevonden van deze traditie.”

WAT MARET SCOUTING VOOR JOU SPECIAALY

"Voor mij persoonlijk, meerdere dingen. Ten eerste heeft het mij veel gebracht door
de jaren heen. Scouting heeft mij veel sociale en praktische vaardigheden
gegeven die ik graag ook door zou geven aan andere leden in de groep en op
Malta. Ook is een groot deel van mijn familie en vrienden en mijn vrouw lid van
Scouting.

Ten tweede voel ik mij echt een deel van een grotere gemeenschap; Scouting is
niet alleen in Mosta of op Malta, maar het is echt wereldwijd. Toen ik in Kandersteg
was in Zwitserland, kon ik echt voelen dat het een beweging is van rond de hele
wereld.

Als laatste zou ik zeggen dat ik echt geloof dat we samen een betere wereld
creéren, wat het ultieme doel is voor zowel lokale, nationale, als internationale
gemeenschappen. Je kunt merken dat Scouting er niet alleen is voor de parades of
de kampen, maar dat daarachter onze waarden en principes liggen waarnaar we
elke dag proberen te leven. En als meer mensen dit zien in Scouting en deze
waarden volgen, zou ik zeggen dat de wereld daar een betere plek van wordt”

Tekst: Tessa Zonneveld
Beeld: Sean Bartolo
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Steevast het eerste weekend van maart, tenzij het carnaval was: iScout. Een jaarlijks
Wat is iScout? terugkerende activiteit op de jaarkalender en een begrip in de Scoutingwereld. Tot
iScout was een online wereldreis voor scouts van zestien jaar en ouder. Het spel bestond uit spijt van menig scout, was afgelopen maart de laatste editie. De organisatoren
verschillende doe-opdrachten en reisvragen die de creativiteit en het denkvermogen van de Niels en Mark blikken terug op hun ‘reis’ na zestien jaar iScout.
deelnemers testten. Het team dat de meeste reisvragen goed had, won het spel.

‘iscout begon dronken in café De Vlinder, Zierikzee,” lacht Niels Mulder, een van de
oprichters van iScout. Samen met Mark Kloosterboer bedacht hij iScout als
vervanger voor de CyberHike die ongeveer twee jaar eerder stopte. ‘Dat vonden we

"HET IS 0OK HEEL BIJIONDER DAT HET IETS IS GEWORDEN heel jammer en we dachten: hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dat hebben we
DAT HEEL VEEL SCOUTINGGROEPEN ELE JAAR WEER IN DE geweten

AGENDA ZETTEN EN ZOIETS HADDEN VAN: DIT GAAN WE

DOENI" EERSTE EDITIE

Ongeveer een jaar later, in februari 2010, vond de eerste editie van iScout plaats. ‘Het
idee van foto's en filmpjes maken zat er al in. Het opzoeken van plaatsen cok al,
maar de reizen waren toen nog logisch.’

‘En we hadden ingewikkelde dingen met visa en continenten,” herinnert Niels zich.
‘Wat wij bedacht hadden was: je hebt vragen en de plek is het antwoord. Het eerste
idee was dat je uit een lijst met plaatsnamen de juiste moest kiezen. Toen legde ik
dat aan iemand uit en die vroeg toen: dus je bedoelt dat je de plek op de kaart
moet aanwijzen? Dat bedoelde ik niet, maar dat was wel een retegoed idee. Dus dat
hebben we gedaan!’

De eerste vier edities sleutelde het team nog flink aan het concept. Het idee met de
credits zat er in de eerste edities nog niet in. Er was daardoor ook geen link tussen
de reisvragen en doe-opdrachten. Vanaf ongeveer jaar zes landde het team op het

concept zoals het de tien jaar daarna gespeeld werd. Voor de eerste edities
trommelden Niels en Mark hun stam op om tijdens stamavonden de doe-
opdrachten te verzinnen en ook de jury bestond uit mensen van Scouting Zierikzee.
‘Aangevuld met huisgenoten van mij’ lacht Mark.




Over de grens

Op een gegeven moment ging iScout internationaal. In het begin voor de organisatie best een
uitdaging. ‘We zagen de potentie. Waarom zou je dit alleen in Nederland spelen? Toch bleek de
vertaalslag naar een internationale versie niet zo eenvoudig. ‘Scouting in Nederland heeft een
andere cultuur dan Scouting in het buitenland. Kun je dan wel dezelfde vragen stellen en dezelfde
opdrachten doen? Hoe ga je ermee om dat informatie die te vinden is over een reisvraag in
andere talen net anders is? Achteraf gezien hebben we ons daar misschien meer dan nodig
zorgen over gemaakt, licht Mark toe. ‘Uiteindelijk dachten we: we gaan gewoon vertalen en we zien
wel wat er gebeurt.

Aan de eerste internationale versie deed een team uit Bergen, Noorwegen, mee. Dat verliep niet

volledig zonder slag of stoot. Niels ‘'verdenkt’ de groep ervan dat ze een Nederlander in hun team
hadden. ‘Wat mij is bijgebleven is dat ze ons heel veel feedback hebben gegeven om dingen de
volgende keer te verbeteren. Anders was het als niet Nederlands team echt totaal niet te volgen.
Die Nederlander heeft ze geholpen om het nog enigszins te begrijpen.’

Het laatste jaar kwam 30% van de deelnemers uit het buitenland. Een groep uit Japan haalde er
zelfs de nacht voor door. Voor Niels is de deelname van een groep uit Beiroet, Libanon, extra
bijzonder: ‘Die staan qua cultuur het verst af van de andere 99% van de deelnemers.

Hoogtepunten

‘Als we het dan hebben over hoogtepunten, kunnen we er een paar noemen. We hadden de
opdracht ‘uit het raar’. Daar zijn ocit mensen voor opgepakt, omdat ze iets totaal onbenulligs,
volgens mij een bouwzeil, uit het raam gooiden. Toen liep er toevallig een boze politieagent langs
die het er niet mee eens was. Terwijl er veel gevaarlijkere dingen uit het raam zijn gegooid. Ook
hadden we een doe-opdracht om in een bus of tram een veiligheidsinstructie te geven zoals je
dat ook in een viiegtuig doet. Een team had daarvoor daadwerkelijk een viiegtuig geregeld en dat
dat dan lukt, dat is heel vet!’

Een ander hoogtepunt was de toevoeging voor jury waarbij ze gifjes konden meegeven als reactie
op opdrachten. ‘Daar zijn hele systermen voor ingericht! Het was soms ook problematisch.
Juryleden deden 30 seconden over het beoordelen van een opdracht en besteedden vervolgens
twee minuten aan het zoeken naar het perfecte gifje. Ondertussen stroomde de hele wachtrij vol
met dingen die nagekeken moesten worden.!




TROTS

Het duo kijkt met trots terug op de jaren dat ze iScout hebben volgehouden. ‘In het begin trokken we onze
studentenhuizen leeg om mensen te laten jureren. Dat waren vaak geen scouts. Die moesten we eerst uitlieggen wat
een pionierpaal was voordat ze konden beginnen, blikt Niels terug. Mark vult aan: ‘Als je kijkt waar we vandaan komen
en hoe het door de jaren heen steeds groter werd, dan moest de organisatie steeds professioneler aangepakt worden.
Het is ontzettend leuk om een gekke opdracht te bedenken of een ingewikkelde vraag in elkaar te puzzelen die op de
avond zelf resultaat oplevert. Ook al krijg je dat op de avond zelf vaak niet mee™

‘Daar heb ik wel mee gestruggled,’ haakt Niels in. Tijdens het spel krijg je alleen maar de vragen mee die niet kloppen of
de opdrachten die een probleem zijn. Het leek dan soms alsof alles fout ging. Volgens mij hebben we toen de ‘vind-ik-
leuk-knop' geintroduceerd, zodat de jury tijdens het spel al een compilatie had van leuke dingen. Dat heeft mij wel
geholpen.

LESSEN

Er was één jaar dat &cht alles misging, waardoor het team iScout vroegtijdig moest stoppen. ‘Maar ook dan geldt: de
teams die meegedaan hebben hadden er lol in en konden dat nog steeds blijven hebben. We hebben dat daarna altijd
gezien als een uitdaging en met de mensen die daarbij betrokken waren gekeken hoe we het konden fixen. We hebben
ons neoit laten tegenhouden of gedacht: dit moeten we niet doen. Daarna heeft het ook 11 jaar gewerkt.'

Door 16 jaar iScout heen heeft het team veel geleerd. Niet alleen op technisch viak: ‘Het eerste jaar was het een
uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen bij de start van het spel de PDF met opdrachten kon downloaden zonder
dat er een server kapotging.' Ock hebben zij ervaren dat de organisatie exponentieel ingewikkelder werd naarmate het
spel groter werd en meer deelnemers kreeg. ‘De badges kon ik in een envelop stoppen en door de brievenbus doen. Nu
hebben we zoveel badges, dat past niet in een brievenbus.

‘In het begin heb je het idee dat je alles met zn tweeé&n moet doen, maar al snel zie je dat je mensen erbij moet nemen
die andere inzichten hebben en dat levert iets heel moois op. Dat er mensen zo gek zijn om er ook zoveel tijd in te
steken,’ vindt Mark.

“Ja, het is ook heel bijzonder dat het iets is geworden dat heel veel Scoutinggroepen elk jaar weer in de agenda zetten
en zoiets hadden van: dit gaan we doen! We plannen de rest van onze jaaragenda eromheen, maar iScout moet!’

BESTEMMING BEREIETY

‘Eén van de redenen voor mij om te stoppen is dat ik een baby heb gekregen, vertelt Niels, ‘Dat kost veel tijd. lk heb nog
wel dat ik elke keer als ik een leuk feitje tegenkom denk: daar zit een reisvraag in. Maar ja, dat was mijn leven de
afgelopen 16 jaar. Nu is het tijd voor andere dingen. 'Ja,’ zegt Mark. ‘Op een gegeven moment was het goed geweest. Ik
snap dat veel deelnemers denken dat het gewoon nog door had kunnen gaan. Het had cok makkelijk door kunnen
gaan, maar op een gegeven moment ken je het trucje wel. De uitdaging was er een beetje vanaf. lk ben heel benieuwd
wat er nu gaat gebeuren. Er zijn op verschillende plekken initiatieven en mensen die ook zoiets willen organiseren. Zowel
in Nederland als daarbuiten, de é&n meer serieus dan de ander. lk ben benieuwd of iemand in dit gat gaat springen. 'k
hoop het wel, besluit Niels, ik heb zin o mee te doen, dat lijkt me leuk!

Tekst Naomi Bruins
Beeld: iScoutarchief

ISCOLIT
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HERDENKEN, OP DE DA~
4 SCOUTS OVER 4 MEL.

Op 4 mei staan we jaarlijks stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. leder jaar
krijgt een kleine groep scouts de unieke kans om deze avond op de Dam mee te maken,
bij de Nationale Dodenherdenking. Vier van hen, Victoria, Jelle, Bas en Finn, vertellen hoe
zij deze avond hebben ervaren.

"DE EANS OM ERBIJ TE ZIJN KRIJG JE MAAR EEN EEER, DNS NATUURLIJEK
GEEF JE JE DAN SNEL OPI® VONDEN IE ALLE VIER

Victoria: 'Mijn vader organiseert in mijn geboortedorp de herdenking, daar help ik al heel lang bij en ik
dacht waarom zou ik het dit jaar niet een beetje groter doen? Het is natuurlijk wel een stukje Nederlandse
geschiedenis en het is heel bijzonder om er op de Dam bij te zijn.'

Jelle: 'Het is toch wel een hele bijzondere belevenis als je de mogelijkheid krijgt om erbij te zijn op de Dam.
Niet veel mensen in Nederland kunnen zeggen dat ze dat hebben mogen doenl!’

Finn: 'lk dacht eigenlijk dat ik niet uitgekozen zou worden, maar uiteindelijk toch wel en het was heel leuk
om mee te doen aan zo'n evenement.”

IEDERE SCOUT KREER OP DE DAM EEN EIGEN TAAE TOEREWEZEN

Victoria: 'k stond bij de bloementafel. Ik viocht voornamelijk de blauwe bloemen in elkaar. Nadat de
kransen gelegd waren mochten alle gencdigden en daarna ook het publiek een bloem bij ons komen
halen om bij het monument neer te leggen. Op de informatiedag kreeg iedereen een taak toegewezen.
Eerst wist ik niet of ik de taak leuk vond, maar uiteindelijk heb ik er toch echt iets leuks van gemaakt! Alles
werd van tevoren duidelijk uitgelegd. Samen met de andere scouts die bij de bloementafel stonden
hebben we vooraf gekeken wat we precies moesten doen en hoe we moesten lopen op de Dam.

Jelle: 'lk stond bij de bloemengarderobe. Voordat de ceremonie op de Dam begon was er ook nog een
dienst in de kerk. De bloemen die mensen zelf meenemen mogen niet mee de kerk in omdat het plastic
om de bloemen heen te veel kraakt. Daarom kan iedereen zijn bloemen afgeven bij de bloemengarderobe
voordat ze de kerk in gaan. Wij plakten een nummertje op de bloemen en gaven hetzelfde nummertje aan
de mensen mee zodat ze de bloemen na de dienst weer bij ons op konden halen. Daarnaast was ik
reserve bij de rolstoelbegeleiding, ik werd opeens gevraagd om daar ook te kemen helpen omdat het toch
iets anders liep dan verwacht. Uiteindelijk heb ik dus ook nog geholpen met rollators uitdelen en mensen
begeleiden over de Dam.’

Bas: 'lk stond bij de viaggen en mocht samen met nog iemand anders de viag van Flevoland hijsen. Eerst
gaat de vlag helemaal omhoog en dan half stok. Vervolgens mochten we ook nog met zijn tweeén een
kwartier de wacht houden bij de Nederlandse viag. Aan het einde van de ceremonie hesen we de vlag van
Flevoland weer helemaal omhoog en toen naar beneden.

Finn: 'k mocht samen met nog een andere scout een krans aangeven aan de burgemeester van
Amsterdam. Eerst ging de krans mee naar de kerkdienst, daarna brachten wij hem naar het monument en
nadat we daar even hadden gewacht mochten wij uiteindelijk als laatste krans brengen naar
burgemeester Halsema.




NATUNRLIJE WS ER VOORAF DE NODIGE VOORBEREIDING ON ELKRAR TE
LEREN KENNEN EN ERVOOR TE Z0RGEN DAT ALLES 0P DE DAM DIE AVOND
SOEPEL Zou VERLOPEN

Victoria: ‘Een paar weken voor 4 mei hadden we een informatiedag waarop je je taak toegewezen kreeg.
Samen met de andere scouts uit je groepje ging je even kijken hoe en wat en konden we alvast cefenen
hoe je moest lopen. Ook op de Dam hebben we dit nog een aantal keer geoefend.’

Jelle: 'Naast de infodag hadden we ook nog een weekendkamp waarop je alle andere scouts die ook
meededen ontmoette. We zaten met zijn allen op een groot terrein. lk was de enige van mijn
Scoutinggroep die meedeed, het was daarom ook een hele mooie mogelijkheid om nieuwe mensen te
leren kennen!’

Finn:'lk heb op het weekend bijvoorbeeld een nisuwe vriend gemaakt!

Bas: 'Het informatieweekend was erg leuk. We gingen daar voeral kennis maken en met elkaar bespreken
waarom we herdenken en wat er allemaal gebeurt op de Dam.”

Vook RLLEMAAL WAS HET EEN AVOND oM NooIT TE VERGETEN IEDEREEN HEEFT WEL IEMAND ARN WIE HIJ OF 1IJ EVEN
Victoria: Ik vond het bijzonder om een klein deel van het geheel te zijn en er eens bij EXTRA DENET TIJDENS DE TWEE MINUTEN STILTE

te zijn op de Dam. Victorict Ik denk altijd een beetje aan mijn vader, hij is oorlogsveteraan, wel van na

" . . o de Tweede Wereldoorlog, maar toch denk ik dan altijd aan zijn verhalen.’
Jelle: ‘Het bijzonderste vond ik toch wel dat het om 20:00 uur echt muis en muisstil

was. Het voelt heel anders dan als je het op TV ziet. De hele Dam veol met mensen is

Jelle: ‘Mijn overgrootopa en oma hebben de oorlog meegemaakt. Mijn opa en oma
compleet stil, dat is wel iets wat bij mij is blijven hangen.’

hebben daar vaak verhalen over verteld, ik denk dan vaak aan die verhalen en

s . 2 “ mensen als ik herdenk. 4 mei geeft mij echt een bijzonder gevoel!
Bas: Ik vond de twee minuten stil ook heel bijzonder, dat echt dlles stil was.

Finn: ‘lk vond het eerst een hele spannende avond, maar toen alles eenmaal gelukt

was, was de spanning eraf en vond ik het erg leuk” ALLE VIER ZIJN IE HET HELEMAAL MET ELKAAR EENS: ALS
- ; JE DE KANS ERIJGT, MOET JE JE GEWOON OPGEVEN!

Victorict: ‘Het is echt een beleving waar je ja op moet zeggen en wat je gewoon
moet gaan doen!’

Jelle: ‘lk zou het zeker aanraden want het is een enorm bijzondere belevenis. Je
krijgt de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en erbij te zijn op de
Dam. Ik vond het allermaal erg goed voorbereid en geregeld dus het is echt
leerzaam en ontzettend leuk om te doen!

Finn: ‘Het was een hele mooie ervaring om te doen dus ik denk wel dat andere
mensen het ook heel erg leuk zouden vinden'

Ben je nou geinspireerd door de verhalen van Victoria, Jelle, Bas en Finn en wil je er volgend jaar ook graag bij
zijn op de Dam?

Leden die op 4 mei 2026 tussen de 13 en 17 jaar oud zijn en in de provincie Utrecht wonen of lid zijn van een
Scoutinggroep in Utrecht zijn welkom om zich in te schrijven!

Begin januari is er een digitale informatie-avend waarna de inschrijving open gaat!

Kijk voor meer informatie op

Tekst: Nienke van der Laan
Beeld: Jeroen Schaaphok
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STUDENTENSCOUTIN

Dat iedere Scoutinggroep iets unieks heeft, dat weet je waarschijnlijk wel. Misschien moet je nu gelijk denken aan die ene
groep in jouw regio die ieder jaar een fantastisch feest organiseert, of aan die groep die altijd de moociste pionierbouwwerken
uit de grond stampt alsof het niets is. Elke groep heeft zo z'n eigen tradities, specialiteiten en sfeer. Maar wist je dat er ook
Scoutinggroepen zijn die écht net even iets anders doen dan wat je gewend bent van jouw reguliere Scouting? In deze
rubriek nemen we je mee langs een aantal van de meest bijzondere vormen van het Scoutingspel, de variaties die je
misschien nog helemaal niet kende, maar die zeker de moeite waard zijn om te ontdekken.

We trappen af met een persoonlijke favoriet: studentenscouting. Ja, je leest het goed:
Scouting, maar dan speciaal voor studenten! Voor veel scouts is Scouting een groot deel
van hun jeugd geweest, maar vaak blijft het ook daarna nog lang belangrijk. En als je dan
op kamers gaat, aan een studie begint in een nieuwe stad en op zoek bent naar nieuwe
vrienden, dan is studentenscouting dé manier om je Scoutinghart te blijven volgen en
gelijkgestemden te ontmoeten. Op dit moment zijn er in veertien steden in Nederland
studentenscoutinggroepen actief, ook wel ‘studentenstammen’ genoemd. Van
Groningen tot Eindhoven, van Nijmegen tot Den Haag, in vrijwel elke studentenstad kun je
je aansluiten bij zo'n stam.

Wat je daar precies doet verschilt van stam tot stam, en dat is nou juist de charme. Elke
studentenstam heeft een eigen invulling van het Scoutingspel, met een flinke dosis
creativiteit, avontuur en natuurlijk gezelligheid. Wil je een gaaf pionierwerk maken? Een
eigen escape room bouwen? Of misschien een thema-avond organiseren met
kampvuur, muziek en marshmallows? Alles kan, alles mag, zolang het maar leuk is. Binnen
studentenscouting ligt de nadruk niet alleen op het traditionele Scoutingspel, maar ook
echt op het versterken van de onderlinge band van de leden en samen nieuwe dingen
beleven. Het is Scouting in een lossere, volwassen setting waarin je samen met je
stamgenoten bepaalt hoe jullie opkomsten eruitzien.

Wat natuurlijfk niet kan missen zijn de weekendjes weg en zomerkampen. Wat is tenslotte
Scouting zonder een goed kamp met spellen, kampvuur & een zwemdag? Binnen
studentenscouting worden deze kamptradities op een unieke wijze door elke stam
voortgezet, vaak met een creatieve of humoristische twist. Denk aan themaweekenden,
samenwerkingen met andere stammen, of zelfs kampen in het buitenland.

Misschien denk je nu: ‘Leuk allemaal, maar ik zit al bij een Scoutinggroep, en daar blijf ik
ook gewoon bij tijdens mijn studententijd.' Begrijpelijk! Gelukkig hoef je helemaal niet te
kiezen tussen je oude vertrouwde groep en studentenscouting. De opkomsten van de
meeste studentenstammen zijn namelijk doordeweeks, vaak op een vaste avond, zodat
je gewoon in het weekend actief kunt blijven bij je eigen groep. Sterker nog, veel
studenten combineren beide werelden.



Wat studentenscouting extra bijzonder maakt, is dat het niet alleen draait om de lokale stam. Er
worden ook landelijke activiteiten georganiseerd voor alle studentenscouts in Nederland. Een
voorbeeld is het studentenstammenweekend (cok wel bekend als SSW), dat meestal twee keer per
jaar (rond mei en september) plaatsvindt door het hele land en waar studentenscouts uit alle
hoeken van het land samenkomen voor een onvergetelijk weekend vol activiteiten, kampwvuur,
spellen en feesten. Je leert hier leuke mensen leren kennen, waardoor het extra leuk is als er weer
zo'n gezamenlijk evenement aankomt!

Daarnaast wordt er jaarlijks een gala georganiseerd door telkens een andere studentenstam,
compleet met chique outfits en natuurlijk een feest dat tot in de vroege uurtjes doorgaat. Ook
worden er regelmatig kleinere activiteiten opgezet waarbij meerdere stammen samen optrekken of
bij elkaar op bezoek gaan voor een gezamenlijke opkomst. Zo leer je scouts uit heel Nederland
kennen, breid je je netwerk uit €n heb je altijd wel een slaapplaats in een andere stad.

Er is ook nog een internationale kant aan studentenscouting. Ook in landen als het Verenigd
Koninkrijk, Belgi&, Duitsland, Finland en Zweden is studentenscouting een groeiend fenomeen en
bestaan vergelijkbare groepen die het Scoutingspel combineren met het studentenleven. Zelfs
buiten Europa zijn er initiatieven waar studenten actief blijven deelnemen aan het Scoutingspel. Zo
vind je studentenscouting terug in de Verenigde Staten, Canada en Maleisié.

Hoewel er op dit moment nog geen overkoepelende internationale organisatie bestaat die zich
specifiek richt op studentenscouting, zijn er wel initiatieven om studentenscouts over landsgrenzen
heen met elkaar in contact te brengen. Een heel gaaf voorbeeld hiervan is de ‘World Student Scout
Shivaree’, een wereldwijd evenement dat speciaal voor studentenscouts wordt georganiseerd. De
allereerste editie vindt plaats in 2026, en — superhandig — gewoon in Nederland! Een unieke kans
dus om studentenscouts uit alle windstreken te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen het
Scoutingspel op een internationale schaal te beleven. Te oud om als deelnemer naar de WSJ te
gaan? Kom dan naar de Shivaree ;)

Dus: ga je binnenkort studeren of ben je net begonnen aan het studentenleven? Overweeg dan
zeker om je aan te sluiten bij een studentenstam. Het is dé perfecte manier om Scouting te blijven
combineren met je nieuwe leven als student. Je maakt vrienden, blijft actief binnen Scouting, en
beleeft unieke avonturen. Want één ding is zeker: bij studentenscouting is geen opkomst hetzelfde.

Tekst en beeld: Fleur Buth
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Met nog zo'n twee jaar te gaan is de World Scout Jamboree (WSJ) in Polen inmiddels dichterbij dan die in Zuid-Korea. Hoog tijd dus om weer na te
denken over troepweekenden, clusters, IST-festivals en meer! Een jambeoree is fantastisch, maar laten we eerlijk zijn: het kost ook wat. Daarom is het slim
om nu al na te denken over hoe je je goed kunt voorbereiden, vooral financieel. In dit artikel geven we je een aantal praktische tips.

FIRST THINGS FIRST: WAT IS EEN WSJ?

WSJ staat voor ‘World Scout Jamboree' en is een wereldwijd Scoutingevenement waar iedere keer
tienduizenden scouts van over heel de wereld op afkomen. Het wordt &én keer in de vier jaar
georganiseerd, en de eerstvolgende keer is in 2027 in Gdarisk, Polen van 30 juli tot 8 augustus. Als
deelnemer ben je tijdens de jamboree minimaal 14 en maximaal 17, wat betekent dat je voor de WSJ 2027
tussen 30 juli 2009 en 30 juli 2013 geboren bent. Ben je eerder geboren? Geen probleem! Ook jij kunt mee,
bijvoorbeeld als IST'er, Troepstaf of als CMT'er.

En wat doe |e daar dan?

Tijdens de WSJ zijn er allemaal gave dingen te doen, wat er precies te doen is kunnen we nog niet zeggen
omdat dat iedere keer verschilt. Om ervoor te zorgen dat je de mensen waarmee je dat gaat doen al
enigszins kunt leren kennen zijn er meerdere weekenden om elkaar te leren kennen. Wel zo fijn! Je zit
samen met 39 anderen in een zogenaamde 'troep’ van in totaal 36 jeugdleden en 4 troepstaf.

Het meest typerende aan de WSJ vinden wij de Foodhouses waar verschillende landen hun eigen lokale
lekkernijen laten proeven. Ga je voor een lekkere Nederlandse stroopwafel, of wil je je grenzen verleggen en
iets van een ander land proberen?

Samen met je troep ga je ook op voor- en/of nareis, voor meer informatie over de WSJ en om ervaringen
te horen van jeugdleden die mee zijn geweest naar Zuid-Korea kijk je op de site van het Nederlands
Contingent.




1. BEPRAL HOEVEEL GELD JE NODIG HEBT

De deelnamekosten van de WSJ dekken het grootste deel van je reis en verbilijf,
maar er zijn altijd extra’s waar je rekening mee moet houden. Denk aan het
bijbestellen van extra kleding, sponsorartikelen, snacks bij de foodhouses of leuke
souvenirs om mee naar huis te nemen. Maak daarom een globale begroting
waarin je al deze kosten meeneemt. Zo krijg je een realistisch beeld van hoeveel
geld je in totaal nodig hebt en kom je straks niet voor verrassingen te staan.

Op het moment van schrijven zijn de kosten voor de WSJ van 2027 nog niet
bekend, houd daarvoor de website van het Nederlands Contingent goed in de
gaten!

2. BEGIN O TIJD MET SPAREN

Twee jaar lijkt misschien lang, maar de tijd viiegt. Als je nu al begint met sparen, kun
je in stappen een mooi bedrag opbouwen zodat je dichter bij je doel komt. Zet
bijvoorbeeld een vast bedrag apart zodra je je zakgeld of loon krijgt. Je kunt ook
een spaardoel instellen via een app of op een ouderwetse spaarkaart bijhouden
hoeveel je al hebt verzameld.

3. BEDENK CREATIEVE INIAMELACTIES

Geld inzamelen hoeft echt niet saai te zijn. Organiseer bijvoorbeeld een
sponsorloop, autowasdag of quizavend, eventueel samen met anderen uit je
groep. Maak het leuk én zichtbaar: vertel waarom je de actie organiseert en wat de
jamboree voor jou betekent. Dat maakt mensen sneller bereid om je te steunen.
Bonustip: deel over je jamboreeavontuur op bijvoorbeeld Instagram of TikTok! Als
meer mensen weten wat je doet, heb je dat bedrag waarschijnlijk zo bij elkaar.

4. Houb JE VITGAVEN IN DE GATEN

Zodra je bent begonnen met sparen of inzamelen, is het belangrijk om overzicht te
houden. Wat heb je al binnen? Wat geef je uit? En wat heb je nog nodig? Door je
inkemsten en uitgaven bij te houden, weet je of je op schema ligt en kun je op tijd
bijsturen als dat nodig is. Je hoeft gelukkig bij inschrijving nog niet gelijk het hele
bedrag te betalen. Er zijn meerdere betalingsmomenten, dus daar kun je aan vast
houden bij het maken van een spaarplanning.

C. BETREK JE OMGEVING ERBIJ

Je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Je ouders of verzorgers kunnen je helpen
plannen, realistische doelen stellen en misschien zelfs meedenken over acties of
hun netwerk inzetten. Door samen het gesprek aan te gaan, voorkom je
misverstanden en sta je sterker in je voorbereiding. Als je ze heel lief aankijkt willen
ze misschien ook wel (een deel van) je reis vooruitschieten of zelfs betalen!

6. EooP DE SPULLEN DIE JE NODI& HEBT MET EORTING!

Misschien wil je voordat je naar de WSJ gaat nog wel een nieuwe backpack, een
nieuw matje of andere nieuwe spullen aanschaffen. Kijk dan eens of je deze
goedkoper kunt krijgen door de tips uit de vorige editie toe te passen!

De World Scout Jamboree lijkt misschien nog ver weg, maar een goede voorbereiding begint nu. Door slim te
sparen, creatief te zijn en je doelen helder te houden, leg je de basis voor een onvergetelijk avontuur. Want
&én ding is zeker: als je straks op dat jamboreeterrein staat, tussen scouts van over de hele wereld, ben je blij

dat je nG bent begonnen. Succes, en tot ziens in het voorbereidingstraject!

Tekst: Fleur Buth en Sanne van der List
Beeld: Nederlands Contigent
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Robert Baden-Powell werd Impeesa (Onvermoeide Hyena) gencemd en met Loyale Eland werd de
Hoe je deze naam krijgt, verschilt sterk per groep. Vaak moet de naam verdiend worden door proeven af
te leggen en is het ontvangen van de naam een bijzonder moment vol rituelen en tradities. In sommige
groepen bepaalt de leiding de naam, in andere groepen denken de oudste jeugdleden mee. De tatem
blijft voor je hele leven hetzelfde, daarom wordt de naam vaak pas bij de explorers, roverscouts of nisuwe

leiding toegewezen.

Waar komt de traditie vandaan?

In 1902 richtte Ernest Thompson Seton de Woodcraft Indians op in de Verenigde Staten. Een
jeugdorganisatie met het doel om het buitenleven te promoten. Hij haalde inspiratie van de Noord-
Amerikaanse indianen. Toen Ernest hoorde van de scouts, nam hij contact op met Baden-Powell. De twee
raakten bevriend en werkten samen tijdens die eerste jaren van hun jeugdverenigingen. In 1910 werd
Ernest Seton benoemd tot Chief Scout van de Boy Scouts of America.

De traditie van totems komt wereldwijd voor, onder andere bij culturen in Afrika, Amerika, Siberie en
Australie. Ook binnen veel indianenvolken is er een vorm van totemisatie. Een romantisch idee hiervan
inspireerde Ernest om bij de Woodcraft Indians totemnamen in te voeren. Dit was voor Baden-Powell
weer de inspiratie om totemnamen aan patrouilles in te voeren. Deze patrouillenamen zien wij nog
steeds terug bij de scouts.

Totems in het buitenland
Bij Belgische scouts is de traditie niet weg te denken. Op de website van de Scouts en Gidsen Viaanderen
wordt totemisatie in &én adem genoemd samen met de scoutsgroet en overvliegen. In hun totemzoeker

staan al bijna vierhonderd verschillende dieren.

Frankrijk kent cok een traditie van totemnamen, maar daar zijn ook kritische geluiden. De namen worden
daar vaak gebaseerd op het uiterlijk van iemand. Wat bedoeld is als leuke traditie om het groepsgevoel

te vergroten, kan zo eindigen in het voor schut zetten van iemand. Veel Franse groepen zijn daarom
gestopt.

In Zwitserland is je totemnaam meer een bijnaam: het kan een dier zijn, maar ook een personage van
een film of een hobby. In Denemarken krijgen de welpen (8 tot 12 jaar) een Jungle Book naam
toegewezen. Qok in Italig, Portugal, Spanje en Madagascar zijn er tradities met totemnamen.

Totems in Nederland

Marco van Oort vertelt enthousiast over zijn groep Scouting APV Gorinchem. E&n van de enkele groepen
in Nederland met een traditie van totemnamen. ‘Tiidens een kamp ergens in de jaren ‘90 raakten onze
roverscouts in gesprek met een Vliaamse groep. Daar leerden ze over totemisatie. Nou, toen dachten

onze roverscouts destijds: ‘dat is leuk, dat willen wij ook!’

In hun groep wordt de totem gegeven tijdens een opkomst met vaste rituelen tijdens het eerste jaar bij
de roverscouts. 'Je naam wordt dan gegeven door vrienden die je vaak al jaren kent. En dus door mensen
die jou goed kennen. Je mag zelf drie namen voorstellen, maar uiteindelijk bepalen zij je naam. Als de
groep vindt dat geen van die drie namen bij je past, dan mogen ze ervan afwijken. Het gaat ook niet om
welke naam je ‘leuk’ vindt, het gaat om je eigenschappen. Die zijn leidend in de keuze voor je naam.

Volgens Marco is dat ook de meerwaarde van de traditie. 'Het is een soort doorzetting van het insigne
‘identiteit’. Het laat je nadenken over je eigen identiteit en over je identiteit binnen de groep. En het laat je
op eenzelfde manier nadenken over anderen in je groep: wat zijn hun sterke kanten? Wie zijn zij cls
persoon? Wat dragen zij bij aan de groep? Dat stukje zelfkennis is heel waardevol. Maar hoeveel je eruit
haalt is natuurlijk cok afhankelijk van hoeveel moeite je er zelf instopt”

Trots op je totemnaam

Binnen Scouting APV Gorinchem worden de totems met trots gedragen. ‘"Hoewel het begon als een socort
bijnaam binnen de vriendengroep, is het uitgegroeid tot iets wat leden trots dragen, ook naar buiten toe.
Het is ook heel handig bij dubbele namen. Dan noem je die gewoon bij hun totemnaam, want die is altijd
uniek’

‘Het enige negatieve geluid dat wij ocit hoorden was bij onze stam: ‘wat jammer dat ik nocit een
roverscout was, want nu heb ik geen totemnaam.’ Daar hebben wij toen verandering in gebracht: ook
nieuwe Starmleden kunnen nu een totemnaam krijgen.’

Scouting
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TOTEMISATIE PINNEN JE GROEP

Geinspireerd om totemnamen in te voeren bij je
eigen groep? Ook daar heeft Marco iets over te
zeggen: “De traditie moet wel bij je groep en de
leden passen. En je moet er wel moeite in
stoppen om het op een goede manier werkend
te krijgen. Maar ik zou zeggen: probeer het!”

Word je enthousiast van wat je hier leest? De
Scouts en Gidsen Vlaanderen bieden

met hoe je totemisatie binnen je
eigen groep op kunt zetten.

Benieuwd welke totems er allemaal zijn? In de
Totemzoeker van De Scouts en Gidsen
Vlaanderen vind je bijna vierhonderd
verschillende totems:.

Wie weet groeit het bij jullie ook uit tot een
geliefde traditie!

Tekst: Saskia Overvliet
Beeld: Sander Petré

Wie weet groeit het bij jullie ook uit tot een
geliefde traditie!

Tekst: Saskia Overvliet
Beeld: Sander Petré




SCOUTS OVER- HUN TOTEMISATIE

Sint Fransiscus & Akabe Ommekaar, Turnhout Belgié

Waar staat je totem voor?

De Seriema is een vogel met lange poten, een lange nek en
een lange staart. Volgens de totemwijzer is de Seriema
nieuwsgierig en werklustig: hij is de hele dag druk in de weer.
Hij is verstandig en gaat steeds geordend te werk. In de
eigen groep zet de Seriema zich erg hard in.

Hoe heb je jouw totem gekregen?

Deze werd gegeven door mijn medeleiding bij mijn derde
jaar als leiding binnen de groep. Tijdens het kamp kregen we
opdrachten die we geniepig (of minder geniepig) moesten
uitvoeren. Zo moest ik bijvoorbeeld tijdens de bezoekdag
met alle ouders erbij een Haka starten.

Voor iedereen die een totem diende te krijgen, werd er een
team samengesteld. Die kozen enkele opties voor het dier en
dit werd dan ‘s nachts rond het kampvuur met de rest van
de groep besproken. Vervolgens werd er dan gediscussieerd
welk dier het beste zou passen. Zodra ze eruit waren, riepen
ze je terug naar het kampvuur. ledereen knielde en het
avondlied werd ingezet. Aan het einde zei de totemploeg sta
op' en vervolgens riep de hele groep je totemnaam.

De voortotem (zelfbewuste) kreeg ik op gelijke wijze, maar
dan twee jaar later.

Wat vind je van de traditie?

Ik vind dit subliem. Je krijgt een beeld van wie jij bent in die
groep. Je krijgt een intiemn, persoonlijk cadeau, betekenis als
het ware. Om met je totemnaam aangesproken te worden
en om dit op je scoutshemd(uniform) laten zetten... Het geeft
identiteit en een heel warm gevoel! lk denk dat mijn totem
&én van de warmste herinneringen is van mijn jongere jaren.

Scouting Roularius, Roeselare Belgié

Wat is jouw totem en waar staat het voor?
Mijn totem is Creatief Schaap, het schaap staat voor mild,
respectvol en volgzaam.

Hoe heb je jouw totem gekregen?

Bij ons krijgen tweedejaars verkenners (16 jaar) hun totem
tijdens het zomerkamp. De eerste- en derdejaars (16-17 jaar)
beschrijven hen met kerwoorden en kiezen op basis
daarvan een passend totemdier. De leiding dost hetzelfde,
waarna beide groepen een consensus zoeken.

Tijdens het jin-jaar (18 jaar) wordt een adjectief toegevoegd

aan je totem, als aanvulling of correctie. Dit kan iets nieuws
zijn maar kan ook corrigerend zijn. Bij mij vonden ze
‘volgzaam’ niet 100% passen aangezien dit maar gebeurde
uit gemak. Mijn voortotem is toen ‘creatief’ geworden, wat
slaat op dat ik snel met een out-of-the-box optie kom
aandraven.

Soms wordt dan bij ons een totemdier volledig herzien,
omdat jongeren in deze twee jaar sterk kunnen veranderen.

Wat vind je van de traditie?

Deze traditie vind ik persoonlijk geweldig, aangezien het zor:
voor een grote lading zelfreflectie op een jonge leeftijd.
Bovendien bespreek je het ook als groep, waardoor je ook
ontdekt hoe anderen jou binnen de scouts zien.

Scouting Siegfried, Ranst Belgié

Waar staat je totem voor?

Tragopaan betekent Saterhoen. Eigenschappen rond deze
totem zijn volgens de totemwijzer: doorzettend, geduldig,
kalm, moedig, trouw en aanhankelijk.

Hoe heb e jouw totem gekregen?

Ik kan mijn totemisatie nog zeer goed herinneren. We werden
wakker gemaakt in onze tenten. We moesten ons
verzamelen bij het grote kampvuur waar de leiding al met
hun kampeerstoeltjes rond zat. We kregen allemaal een
fluohesje en de volgende uitleg: we moesten ons verstoppen
in het bos en ongezien terug naar het kampwvuur sluipen.
Eenmaal terug moesten we met een dikke stift een stip
zetten op &&n van de leiding. Dat viel niet mee, omdat de
leiding zaklampen bij zich hadden en af en toe rondschenen
in het bos.

Elke keer dat je betrapt werd, moest je terug het bos in. Wat
ik deed was mijn gezicht, armen, benen, en zelfs mijn
fluovestje volledig insmeren met modder. Dat was een goed
idee van me geweest, want ik werd niet betrapt door de
leiding. En mocht door naar mijn tweede opdracht: een zak
dennennaalden plukken. Daarna moest ik een jerrycan vol
water vullen en hier een eind mee lopen. Van het water en
de dennennaalden moest ik thee trekken voor de hele

groep.

Tot slot moest ik los van de groep bedenken wat mijn
negatieve en positieve eigenschappen zijn. Deze moest ik
delen met de leiding. Daarna was het voorbij en mochten we
bij het kampvuur snacken en drinken.

Wat vind e van de traditie?

‘Een totem krijgen vind ik &&n van de mooiste momenten die
je kan meemaken in je scoutscarriére. Op je totem mag je
echt fier zijn. Dan pas voel je je een echte scout!
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RECEPTEN VOOR ONDERWEG

Jij zit deze zomer vast niet stil: een mooie wandeling in de buurt, geocachen op vakantie, een
meerdaagse hike, een echte trektocht of... kanoén, klimmen, hardlopen. Dan krijg je
onderweg trek in iets lekkers. Dat lekkers kan je kopen, maar het is net zo makkelijk om het
zelf te maken. Eet smakelijk met deze onderweg-snacks!

Scouting

Snickers
Pindakaas, pinda’s, chocolade. Daar kan niks mis mee zijn! Bedenk wel even hoe je dit handig gaat

verpakken voor onderweg. Klik hier voor het recept.

Mars
Nougat, caramel en chocolade. Sowieso een lekker geklieder om te maken. Het lukt misschien niet
om het er precies als een Mars uit te laten zien, maar het smaakt sowieso super! Check het recept

hier.

Twix
Weer chocolade en karamel, maar nu met een knapperig koekje. Het kan wel een plakkerig geheel

worden, dus koel alles goed af voordat je het verwerkt. Ga naar het recept.

Trailmix

Het is ook lekker om onderweg een ‘handje vol' tussendoortjes te nemen en die mix kan je prima zelf
maken. Noten, krenten, rozijnen, maar ook M&M's, zaden, mini-Pretzels, mini-marshmellows, zoute
pinda’s, gedroogd fruit, popcorn.. Het is maar net wat jij lekker vindt. Chocolade is niet zo'n slimme

keuze bij erg warm weer. Klik hier voor het recept.

Dadels en vijgen

Met dadels en vijgen kan je ook goed variéren en ze zijn erg lekker. Je kan er bijvoorbeeld een dadel-
vijgen-koek van maken, zonder oven. Dit kan je ook maken als snack voor op school of op je werk,

het is eigenlijk altijd lekker. Hier vind je het recept.

Andere snacks voor onderweg
Er is nog veel meer dan alleen chocolade en gedroogd fruit. Je kan denken aan gekookte eieren,

trostomaatjes, snoepgroente (zoals komkommertjes, worteltjes en radijsjes) en fruit.

Verder kan je online nog genoeg leuke en lekkere recepten vinden. Veel recepten kan je ook met

jeugdleden samen maken, leuk om te doen!

Tekst: Max Smit
Beeld: Max Smit
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SCOUTS MET EEN BIJZONDER
BEROEP

Als Je snel een aantal beroepen moet opnoemen denk je misschien aan leerkracht, politieagent
of misschien riep jij vroeger net als ik dat je kapper wilde worden. Allemaal hele leuke beroepen,
maar echt bijzonder? Dat zou ik ze niet durven noemen. Toch zijn er genoeg scouts met echt een
bljzonder beroep, en in deze rubriek stellen we er eentje aan je voor: dit Is Mitch!

MITCH. 20U JE ONS WAT EUNNEN VERTELLEN OVER JEZELF
EN WERK?

‘Zeker! Ik ben dus Mitch. Ik ben meubelmaker en maquettebouwer bij
Madurodam in Den Haag. Om een beeld te schetsen van de projecten waar ik
aan werk; ik heb bijvoorbeeld aan het viiegtuig midden in het park gewerkt,
maar ik heb ook het poppetje van Freek Vonk gemaakt. Naast Freek zie je in het
kamp ook nog een paar andere Scoutingpoppetjes, dat zijn gasten van mijn
eigen Scouting, en zelf sta ik er ook bij!’

OVER SCOUTING GESPROEEN., PIJ WELKE GROEP BEN/WAS JE
ACTIEFY

‘lk ben bij Scoutinggroep de Jaguars in Rijswijk als welp begonnen maar toen als
verkenner weer gestopt. Een aantal jaar later ging ik met oud en nieuw met mijn
zus mee naar Scouting, toen ben ik weer bij de explorers gegaan en ben ik nog
acht jaar gebleven en explorerbegeleiding geweest. Nu help ik vooral daar waar
het nodig is, voor de hand en span diensten. Maar ook voor een gekke klus weten
ze mij te vinden, hebben ze bijvoorbeeld een graafmachine nodig, ben ik er!

HOE PEN JE EIGENLIJE BIJ MADURODAM TERECHT GEKOMEN?

'lk studeerde voor meubelmaker, en ging hier stagelopen. Eigenlijk was dat meer
voor de gein, maar na mijn stage stond er een nieuwe attractie op de planning
en hebben ze me terug gevraagd voor een tweede stage. Daarna heb ik mijn
opleiding omgezet naar vier dagen werken en &én dag school. Ondertussen
werk ik hier alweer negen jaar.’

4

Scouting




EN IS JOUW BAAN DAN 0OIT NIET MEER NODIG? ZIJN 0OIT ALLE POPPETJES
GEMARKTY

‘Er is enorm veel werk voor de vier man met wie we zijn, en daarnaast moeten we blijven vernieuwen dus
er zal altijd wel werk zijn. Nu bijvoorbeeld de Gouden Koets is vervangen door de Glazen Koets gaan wij
die ook in het park vervangen. Daarnaast worden er echt ontzettend veel poppetjes gestolen. Daarom
maak ik ook vaak van dlle bijzondere poppetjes een reserve. Ik had ook verwacht dat Freek allang weg
zou zijn haha!’

DAN EUNNEN JULLIE IN IEDER GEVAL BEZIG BLIJVEN, IS ER NO& EEN LEUE
VERHARL WAT JE MET ONS WILT DELEN?

‘In het park crasht op de snelweg bij Schiphol op den duur een auto, waar vervolgens Rijkswaterstaat
naartoe komt rijden. Maar de gecrashte auto is niet zomaar een auto: een collega van ons heeft namelijk
altijd autopech, dus we hebben zijn auto nagemaakt. Daar kwam hij pas achter bij de opening!’

IS DIT 0Ok WAT JE VROEGER WILDE WORDEN, OF
WILDE JE LIEVER IETS ANDERS WORDEN?

“Vroeger wilde ik treinmachinist worden, technisch gezien ben ik dat
nu eigenlijk ook: ik mag nog steeds met treintjes spelen en het lijkt
alsof ik de hele dag één grote treinbaan aan het bouwen ben! Ik
neem mijn werk daarom ock vaak een betaalde hobby.'

GENOEG PLEZIER IN JE WERE DUS - WAT VIND JE
HET LENESTE AAN JE WERE!

“Wat ik het leukste vind is denk ik wel de afwisseling. Het ene moment
ben ik heel precies een poppetje aan het schilderen en het andere
moment rijd ik op een shovel rond. Het gaat echt alle kanten op. Wat
ik ook echt super gaaf vind, is dat mensen betalen om naar mijn
werk te komen kijken, en hoe uniek mijn baan is: ik ben één van de
weinigen die dit werk doet.’

ELINET GOED! JE HEBT HET POPPETIE VAN FREEE
NATUURLIJE GEMARKT, MARR WAT IS Nou HET
GRAPPIGSTE OF LEVUESTE PROJECT Whik JE AAN
HEPT GEWERETY

'k vind bijna alles wat ik maak wel leuk, maar ik heb bijvoorbeeld
twintig maanden lang aan het viiegtuig midden in het park gewerkt,
dan ben je er op den duur wel klaar mee. Als het daarna staat is het
dan wel weer extra gaaf. Op kleinere schaal is het superleuk om de
poppetjes van BN'ers te maken, zo heb ik poppetjes gemaakt van
onder andere de cast van Aida de musical, van Jochem van Gelder
en Marijke Helwegen. Ook grapjes uithalen vind ik leuk, bijvoorbeeld
het verstoppen van Pokémons of Aliens in het park”

Tekst: Nienke van der Laan & Fleur Buth
Beeld: Fleur Buth
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HOE OVERLEEF I MIUN PIO-
OPKOMST?

Pionieren. Voor non-scouts het eerste waar ze aan denken bij Scouting. Voor scouts een
activiteit vaak geliefd, maar soms ook onbekend terrein. Pionieren wordt niet bij alle groepen
meer zo vaak gedaan tijdens opkomsten, wat het voor (nieuwe) leiding moeilijk kan maken
om een leerzame en leuke pio—opkomst op te zetten. Hoe kan je zelf pio-kennis opdoen en
hoe zet je dit om in een opkomst voor alle niveaus en leeftijden?

Scouting

Voor een antwoord op deze vraag spreken we met Tom Gerrits, lid van Scouting
Polaris in Heerenveen en instructeur pionieren. Tom is als scout de pio-wereld
ingetrokken door zijn enthousiaste leiding, en heeft zich ondertussen ontwikkeld
als ware hoogtewerker. Eén van de bouwwerken waar hij het meest trots op is, is
de Tower Bridge voor Intercamp 2019 in Middachten. Tom: ‘Dit was voor mij de
eerste ervaring met echt op hoogte werken, zo'n tien & elf meter hoog. Heel
Intercamp stond toen op het grote veld en de organisator van Nederland gaf het
stokje door aan die van Engeland. Het ophaalbruggedeelte zakte naar beneden
en toen liepen ze naar elkaar toe en gaven ze elkaar de hand. Dat was wel een
heel speciaal moment, omdat het helemaal draaide om het bouwwerk wat we
zelf gemaakt hadden.’

Niet elke Scoutinggroep is zo actief in pionieren als Scouting Polaris, en dat vindt
Tom wel een gemis. Ik vind het wel belangrijk. En niet alleen omdat het een skill
is die eigenlijk alleen bij Scouting voorkemt, maar ook vanwege een stuk
teamverband. Want met dit soort dingen ben je echt op elkaar aangewezen. Dus
ik vind wel dat het echt wel een kerndingetje is van Scouting.’ Maar hoe zorg je er
nou voor dat jouw groep deze skills en dit teamverband verbetert?

STAP 1 - WORD ZELF EEN PIO-EXPERT

Om een leuke pio-opkomst te organiseren enfof te leiden is het belangrijk dat je zelf
genoeg kennis in huis hebt. Je kunt op verschillende manieren meer leren over pionieren.
Voor korte instructies voor een specifieke knoop kun je terecht bij knots3d.com. Als je
meer diepgang wil, kun je bij je lokale ScoutShop terecht voor het boekje ‘Pionieren’. ‘Daar
staan ook echt wel leuke dingen in, ook voor hijs-systemen en draaibewegingen die je
kan maken met pionieren,’ aldus Tom. Om op een actieve manier specialistische skills te
leren, kun je contact opnemen met een instructeur pionieren gelinkt aan je regio of
Scouting Nederland. Er is altijd wel een instructeur te vinden die langs wil komen voor een
instructiedag. Tom benadrukt wel: ‘Uiteindelijk is het ook zo: zoek een groepje vrienden die

dezelfde dingen willen leren en ga met elkaar aan de slag. Zo leer je vanzelf meer”




STAP 2 - BEDENE EEN COOLE OPEOMST

Om een opkomst op te zetten die leuk is voor iedereen, is het belangrijk om te weten wat het niveau is van
de groep en of er niveauverschillen zijn. Het is belangrijker dat iedereen een leuke opkomst heeft, dan dat er
(te) complexe bouwwerken worden gemaakt. Ik denk dat bij pionieren het belangrijkst is: vind de balans.
Leren is belangrijk, maar je moet het echt afwisselen met leuke bouwmomenten, want anders is er niks aan.

Om een opkomst voor de leiding efficiént en voor de jeugdleden interessant te maken, kan er gebruik
worden gemaakt van een ploegensysteem. ‘Je kan ervoor kiezen te leunen op je PL's en APL's. Die hebben
vaak al meer ervaring en kunnen de jongere leden in de ploeg ondersteunen. De PL's kunnen dan
overleggen met de leiding.’ De leiding kan dan ondersteunen in het plannen van het proces van een
bouwwerk.

Tom's tip voor een technische en competitieve opkomst: ‘Bouw een trebuchet, ook wel een katapult. Dit is
snel te bouwen en je kunt er ook echt nog wat mee doen tijdens de opkomst. Tijdens zo'n opkomst kan je
prima ploegen tegen elkaar een wedstrijdje laten doen. Er komt ook best wel veel bij kijken qua techniek,
omdat er draaiende delen in zitten. Je moet knopen goed strak leggen, anders valt je hele trebuchet uit
elkaar als je aan het schieten bent.’

STAP 3 - KIJE WAT ER NOG MEER TE HALEN VAL

Je hoeft het natuurlijk niet te houden bij één opkomst pionieren. Tijdens Scout-In25 (18-21 september 2025) wordt het
nieuwe insignesysteem van Scouting Nederland bekend gemaakt. Tom heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de
nieuwe insignes ‘Knopen’ en ‘Pionieren’ en is hier erg enthousiast over. ‘Als je vooral knopen en pionieren leuk vindt, hoef
je niet meer de kampeertechnieken te doen (zoals bij het oude insigne ‘kamperen en pionieren’) om de insignes te
halen. Het wordt een heel open insigne; hoe je je nieuwe skills gaat laten zien maakt niet uit, wat jij wil bouwen is aan

jezelf’ Neem dus later dit jaar vooral een kijkie naar de insignelijnen ‘Knopen’ en ‘Pionieren’!

Wie het op wil nemen tegen andere groepen — of benieuwd is hoe dat eraan toegaat — is het Nederlands
Kampioenschap Picnieren een goed evenement. Elk jaar nemen meerdere teams van tien enthousiaste bouwers het
tegen elkaar op tijdens een pio-marathon van tien uur die begint met zonsopkomst. Op meerdere momenten komt de
jury bij elk team langs. ‘Je wordt echt op van alles becordeeld. Dus op hoe goed je knoopt, technieken die gebruikt
worden, inventiviteit, veiligheid. Alles wordt meegenomen.’ Aan het einde van de dag wordt de winnaar uitgeroepen en
moet alles weer worden opgeruimd, om samen te kunnen genieten van een barbecue aan het kampvuur. Als dit alles
te intens klinkt, kan je ook gewoon lekker op bezoek komen. 'Het is superleuk. Niet alleen scouts komen kijken trouwens,
ook gewoon voorbijgangers in het natuurgebied. En ik kan het ook zeker aanraden om te komen kijken of mee te doen,
want er gebeuren er echt wel leuke dingen. Dit jaar is het op . En inspiratie is heel belangrijk voor

als je leuke dingen wilt bouwen bij je eigen club.’

Tekst: Tessa Zonneveld
Beeld: Tom Gerrits
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Er zijn een paar dingen die scouts als de beste kunnen. Buiten pionieren, een tent opzetten of
hiken kunnen scouts ook als de beste feesten. Het moment dat je oud genoeg bent, word je
door je oudere med its ry en naar de leukste feesten in de regio. Wil je zelf een

£}

keer een feestje geven? De organisatoren van het themafeest van Scouting Hilfertheem, het
carnavalsfeest Pivocar van Scouting Sint Sebastiaan en het nieuwe Roverfest in regio Drie
Rivieren vertellen je hoe je een vet Scoutingfeestje bouwt.

BEGIN: PAAR MARMDEN VAN TEVOREN

L —
| Hilversum
]

Oke, we gaan een feestje organiseren. Stap 1is om een goed team om je heen te verzamelen. Zorg dat je
mensen verzamelt die ook enthousiast zijn om te regelen. Dan kemt het wel goed', aldus de organisatoren
van het Roverfest. Maak bijvoorbeeld een klein kernteam en vorm daar een grotere groep omheen die de
taken kan oppakken. Zorg dat de communicatie goed is en spreek open en eerlijk over wat er wel en niet

goed gaat.

Bedenk dan wat voor feest het wordt. Voor een goede promotie en om mensen enthousiast te maken is het
slim er een thema aan te hangen, benoemt David van Scouting Hilfertheem. ‘Sjonnie en Anita’ of ‘Boks ouwe’
waren voor hen de afgelopen jaren thema's die prikkelden. Het zorgt ervoor dat mensen al gaan nadenken
over een outfit en het er met elkaar over hebben. Prik ook vast een datum en hou die week vast als je het

vaker gaat doen.

Over naar het saaie deel: vergunningen. Doe op tijd een vergunningsaanvraag. Check bij je gemeente

welke vergunning(en) je nodig hebt. In zowel het indienen als wachten op de goedkeuring van

vergunningen gaat best wat tijd zitten. Ga ook na wat je (volgens de vergunning) nog meer moet regelen. Is

het een groot feest en is er beveiliging nodig? Heb je EHBO standby staan?

DOORPREEEN: PAAR WEKEN VAN TEVOREN

De promotie begint zodra je weet dat het feest echt door kan gaan. In tegenstelling
tot het themafeest van Hilfertheem en Pivocar in Eindhoven werd het Roverfest in
regio Drie Rivieren dit jaar voor het eerst gevierd. Ze hebben dus nog geen naam
opgebouwd en promotie is voor hen extra belangrijk. ‘Onze strategie was om eerst
te beginnen met de algemene sociale kanalen. Toen zijn we in onze eigen groepen
gaan peilen wat ze ervan vonden. Het werd enthousiast ontvangen en we appen nu
rond in de regio-groepsapp. Word of mouth werkt echt heel goed.’ Vergeet ook de
leuke flyer niet!

Een paar weken van tevoren ga je je verdiepen in de praktische zaken. Hoeveel
drankjes heb je nodig? Regel een DJ, een tap en een tent voor buiten. Denk ook aan
eten en inrichting in thema. ‘Vorige keer hadden we voor het SaHHara-feest het hele
clubhuis volgestort met zand, om het echt af te maken’, zegt David van Scouting
Hilfertheem enthousiast.

Vergeet tot slot de buren niet. Ze wonen naast een Scoutinggroep, maar een groot
feest is toch wat anders dan een beveropkomst op zaterdagmiddag. Stuur ze een
brief of bel even aan om het feest aan te kondigen. Wie weet willen ze ook een
biertje komen drinken.




HET GAAT BIJNA BEGINNEN: DE WEEE VAN HET FEEST

De week van het feest is de tijd om de laatste dingen te regelen. Ruim je clubhuis op en maak
het schoon, doe de boodschappen en maak de personeelsplanning. ‘We starten op
vrijdagochtend rond een uur of 9 gezellig met een bakje koffie. Je moet iedereen tevreden
houden. Overdag zetten we een tent op en maken we de bars, het toilet en de hele omgeving in
orde’ aldus Anouska van het Pivocar in Eindhoven.

Na het feest is het tijd voor de evaluatie. Ga met elkaar in gesprek over het feest. Benoem de
goede dingen, maar cok zeker wat er beter kan. Hopelijk heeft het jullie genoeg opgeleverd dat
jullie volgend jaar meteen weer aan de slag gaan!

VERGEET NIET!

De maatschappij verandert, zorg dat je feest mee verandert. Sinds een tijdje werkt Scouting Sint
Sebastiaan met plastic bekers die je kan spoelen, in plaats van weggooien. ‘En vorig jaar kwam
er uit de evaluatie dat er heel vaak om oordopjes gevraagd werd door de gasten. De jeugd
draagt nu oordopjes. Dus die hebben we aangeschaft en op het feest verkocht.

Denk tot slot eens out of the box! Omdat regio Drie Rivieren geen Scoutinggroep kon vinden die
hun clubhuis wilde openstellen voor het Roverfest zijn ze uitgeweken naar een nachtclub,
midden in Utrecht. ‘Het is echt bizar. We betalen nag geen 400 euro voor de hele huur en krijgen
daar schoonmaak, barmensen, dj en beveiliging voor.

Het belangrijkste aan een feest organiseren is dat je het zelf naar je zin hebt. Anders wordt het
een lange rit. Zoals David van het Hilfertheemfeest zegt: ‘Zorg dat je het voor jezelf doet en voor
je eigen vereniging. Dat je het allemaal leuk vindt en dat je er zelf plezier uit haalt’ Gewoon
beginnen dus!

Tekst: Irene van der Sanden
Beeld: Scouting Hilfertheem, Scouting Sint Sebastiaan, Scoutingregio Drie Rivieren
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EEN OPROEP OM TE VERLEUKEN!

Het is donderdagavond 20:00 uur. Er staat een regioraad op de planning. De agenda is rondgestuurd;
mededelingen door het bestuur, notulen van de vorige keer, rondje langs de groepen, de welbekende
w.v.t.t.k. De koffie staat klaar, de Bastogne koeken liggen op tafel. Nu wachten op de eerste aanwezigen.

Eind van de avond kan je de helft van de nu koud geworden koffie weggooien. Waarom waren er zo weinig
mensen? En hoe zorg je ervoor dat ze het de volgende keer wel de moeite waard vinden om te komen?

Volgens Wiebo Hobma van Scouting Nederland is vrijwilligerswerk bij regio’s niet altijd leuk genoeg. Agenda’s van mensen lopen
snel vol, en vooral jongeren hebben last van FOMO (fear of missing out). Ze zetten een vergadering in de agenda, maar die staat
nog niet vast en ze melden zich niet aan, want wat als er iets leukers voorbijkomt? Daarom moeten we vrijwilligerswerk bij
Scoutingregio’s en ~admiraliteiten ‘verleuken’. Wiebo heeft hier een challenge voor bedacht, die in 2024 van start ging.
Scoutingregio’s en —~admiraliteiten kunnen zich inschrijven voor ‘De leukste Scoutingregio van Nederland'. Ze worden dan
uitgedaagd om hun activiteiten te verleuken. Het doel van de challenge is je regio, en het vrijwilliger zijn bij de regio,
aantrekkelijker maken. Zo bind je meer groepen aan je en vul je meer vrijwilligersvacatures in.

HOE VERLEUE JE?

Mensen moeten zin krijgen in activiteiten, en als ze er eenmaal zijn, zo'n vette ervaring hebben dat ze de
volgende keer weer terugkomen. Dat doe je door creatief te zijn. Denk verder dan de activiteiten die je nu al
doet. In Zeeland hebben ze een heuse competitie opgezet voor het vinden van een mascotte voor de regio.
Maxi de meeuw gaat nu met zijn reiskoffertje op bezoek bij groepen en is zelfs mee naar Schotland geweest!

Ook die regio- of admiraliteitsraad, die je eens in de zoveel tijd moet houden, kan aantrekkelijker. Stuur een
leuke uitnodiging, verwelkom de aanwezigen bij de deur en hou een borrel achteraf. Wiebo: ‘Dat is heel
anders dan wanneer je voor het eerst naar een regioraad gaat en je afvraagt wie het allemaail zijn en of je
koffie mag pakken. Je schuurt een beetje langs de rand van de ruimte, want midden doorsteken is natuurlijk
beangstigend. Het gaat dus om dit soort kleine dingen.’ Redeneer vanuit de ander. Hoe zorg je ervoor dat zij
hun vrije avond hieraan willen besteden?

Deel wat je leuker heb gemaakt vervolgens op social media. ‘Het aardige van je activiteiten op de socials
delen is dat anderen met de juiste hashtags kunnen zien wat je hebt gedaan. Die raken daar dan weer
geinspireerd door’ aldus Wiebo.

Door te verleuken vind en bind je vrijwilligers. Een vacature voor een taakje om de basis op orde te krijgen zal
niet snel gevuld worden als je het niet leuk maakt, een vacature om een tof evenement te organiseren wel. En
als dat evenement eenmaal georganiseerd is, heb je een nieuwe vrijwilliger binnen die de volgende keer
weer een taak op zich wil nemen.

INSPIRATIE

WARROM DOE JE HET?

Deel lekkere tompoucen uit bij een vergadering, in plaats van een oud
speculaasje

Maak een bingo van de vergadering. Balletje 72 Agendapunt 7!

Hou de vergadering rond een kampvuur, in plaats van in een stoffige zaal

Leg een rode (of groene, paarse of gele) loper uit en maak een ballonnenboog
De regio's die het afgelopen jaar goed aan de slag zijn gegaan met ‘De Sluit een vergadering af met een borrel

leukste Scoutingregio van Nederland' zien dan ook dat er weinig vacatures Verzin een mascotte, en laat mensen stemmen welke ze het leukst vinden

zijn, en dat de weinige die er zijn snel gevuld worden. Mensen staan te Organiseer leukere activiteiten, ook als dat een paar tientjes meer kost
trappelen om mee te doen.

Verleuken is eigenlijk gewoon ook heel erg leuk, zegt Wiebo. ‘Het geeft
uiteindelijk jezelf ook veel meer plezier met wat je doet, want alles lukt op
een gegeven moment. ledereen wordt enthousiast.’

Doe mee en doe het vooral voor jezelf. Een challenge is leuk, een vaste
groep vrijwilligers is nog leuker. Ga er voor de volle 200% voor en verleuk,
verleuk, verleuk. Zoals organisator Wiebo zegt: ‘Als je het niet leuk maakt,
dan organiseer je je eigen teleurstelling!”

Tekst irene van der Sanden
Beeld: De leukste Scoutingregio van Nederland
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KENNEN

Welke kampervaring zal jij nooit vergeten en waarom?

MODDEREANP - IRENE

SToRM IN ZUID-FORER - FLEVR

Wat ik nooit zal vergeten is het modderkamp. Ik had nooit regenlaarzen mee op
kamp. ‘Nergens voor nodig’, dacht ik. Gedwongen door mijn ouders, had ik op
mijn laatste gidsenkamp toch die laarzen in mijn tas gepropt. En maar goed ook!
De modder stond zo hoog dat je laarzen bijna volliepen.

Dagar liep €én van mijn leiding dan, op haar ballerina’s. De groep met wie we op
kamp waren, ging na een dag al naar huis, die vonden het niets. Maar na een
tripje naar de schoenenwinkel voor regenlaarzen voor mijn medegidsen hebben

Er is &&n kamp dat ik nooit zal vergeten, maar dat geldt waarschijnlijk voor iedere
scout die er was: de wereldjamboree van 2023 in Zuid-Korea! Ik was daar als
IST'er en werd uiteindelijk subkampstaf op subkamp Niagara.

Hoewel we er in een niet al te beste situatie aankwamen als I1ST-zijnde, hebben
we er samen toch het beste van gemaakt. Helaas moesten we halverwege de
jamboree het originele terrein verlaten vanwege een typhoon.. Toch zou ik zo
weer gaan!

wij de grootste lol gehad.

Tip: zet die regenlaarzen vast op je paklijst!

DURF TE VRAGEN! - MAX

Tip: binnenkort opent de inschrijving voor de WSJ in Polen in 2027. Kun je mee,
dan zou ik dat zeker doen!

Een normale camping of kampeerterrein reserveren kan iedereen. Als jij een bijzondere
overnachtingsplek wilt, zul je meer moeite moeten doen. Vraag het eens bij een boer in de buurt, bij een

B&B met een grote achtertuin of waar dan ook

Het lukt niet altijd, maar ik heb al geslapen in een hooiberg in Engeland, op een kegelbaan in Duitsland,
op een begraafplaats in Turkije, achter een kroeg in lerland en in een dierentuin naast het tijgerverbilijf
in Duitsland. Natuurlijk is het fijn als je voor zo'n overnachtingsplek iets terug kan doen: betalen voor een
ontbijtje, de boel erg netjes achterlaten of iets leuks van thuis meenemen als presentje.

Tip: Dus... durf te vragen!

(NIET) VERDWRAALD - SASKIA

Tijdens de hike van de RSW kregen we de instructie: ‘elk pad
waar een motor over kan rijden, telt als een weg'. Tjg, dat
leidde bij elk zand- en olifantenpaadie tot discussie: ‘'maar er
zou een motor overheen kunnen!’. Natuurlijk liepen we
hopeloos verkeerd.

Met de oleaat van een later stuk en een beetje kennis van de
omgeving, bereikten we toch de volgende post. Daar keken ze
gek op want ze waren de post al aan het afbreken! We
mochten de tocht niet meer afmaken. Balen, maar stiekem
ook een beetje trots dat we zélf de weg terug hadden
gevonden.

Tip: je mag die noodenvelop best opentrekken, anders moet
Jje misschien een deel van je tocht missen!

Tekst: redactie Avontuurlijk
Foto: Max Smit

QELVUE PIJ EEN ... - NAOMI

Nog nooit ben ik in aanraking gekomen met de Nederlandse politie, met de Duitse Polizei is dat een
ander verhaal. lk was explorer en in de auto bij de begeleiding onderweg naar onze
zomerkamplocatie in Luxemburg. Ergens op de snelweg in een bocht, net over de Duitse grens,
besloot de auto dat het een goed moment was om stil te staan. Mijn begeleiding belde de ADAC,
die ons zou komen ophalen. Terwijl we buiten de auto wachtten, ontstond er een flinke file in de
bocht. We stonden al dik een half uur te wachten, toen de Polizei kwam kijken wat ineens de file
veroorzaakte. Ze besloten de auto, die op een wel heel onhandige plek stond, weg te slepen. Wij
mochten in de politieauto meerijden naar een veilige plek even verderop. Daar hebben we op de
ADAC gewacht die ons uiteindelijk in Nederland afzette, om ons vervangend vervoer op te halen.
Toen we een aantal uur later weer onderweg waren, dachten we: geluk bij een ongeluk; hoeven we
als we straks laat aankomen geen tenten meer op te zetten. Eenmaal op het kampterrein
aangekomen bleek dat valse hoop. De jongens hadden ‘netjes’ op ons gewacht met opbouwen...

Tip: neem een flinke portie geduld mee als je op kamp gaat.




AVONTUURLLJK

HET MAGAZINE VOL JQ
SCOUTINGINSPIRATIE

COLOFON

Avontuurlijk is een uitgave van Scouting Nederland. Avontuurlijk verschijnt twee keer per jaar
voor Scoutingleden vanaf 15 jaar als digitaal magazine.

Scouting

Ultgever

Scouting Nederland
Nulderpad 1

3896 LV Zeewolde

tel +31(033) 496 09 11

web www.scouting.nl
e-mail Info@scouting.nl

Redactie
Dit magazine is ontwikkeld door Katrijn van der Boon en
Rozemarijn Vissers van Landelijk team Communicatie van

Scouting Nederland. In samenwerking met een vrijwillig
redactieteam bestaande uit: Fleur Buth, Naomi Bruins, Nienke
van der Laan, Sanne van der List, Saskia Overviiet, Irene van
der Sanden, Max Smit en Tessa Zonneveld.

Vormgeving
Dit magazine is opgemaakt met behulp van Diziner.

Advertenties
Adverteren in Avontuurlijk? Natuurlijk! Neem contact op via

communicatie@scouting.nl.

Wijzigingen

Wijzigingen in persoonlijke gegevens voer je eenvoudig zelf
door in te loggen op sol.scouting.nl. Klik op Mijn Scouting en
pas onder ‘Mijn basisgegevens’ je gegevens aan.

© Scouting Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de
auteursrechthebbende worden overgenomen of
vermenigvuldigd.




