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De belofte is  een ‘mondeling contract’, dat overal in de wereld door leden van Scouting wordt 
afgesloten. Daarin beloof je je onder andere te houden aan de Scoutingwet. De wet en belofte samen 
kun je zien als de normen en waarden van Scouting. Een afdeling is ook pas een afdeling, als de 
afzonderlijke leden bereid zijn met elkaar samen te werken. Samenwerken gaat alleen als je naar 
elkaar luistert en elkaar met respect behandelt. Daarom wordt van elk nieuw lid gevraagd over zijn of 
haar bijdrage na te denken. Als je gaat nadenken over hoe je je zou moeten opstellen in de afdeling 
kom je al gauw bij de onderwerpen uit de wet en belofte. Mocht je hier met je afdeling eens op een 
andere manier over willen nadenken, dan kun je dat doen met de ‘Anti-wet en -belofte’:  
 
Ik zal proberen een asociale explorer te zijn,  
door mij op beestachtige wijze te gedragen,  
met geen enkel respect voor mens en natuur,  
en op te komen voor mezelf en mijn eigen portemonnee.  
Jullie kunnen nooit op mij rekenen,  
de wereld om mij heen interesseert me geen fuck,  
en ik ga lekker mijn eigen gang.  
 
Ik blow me suf, ik zuip me klem, ik slik en spuit me vol:  
lang leve de lol.  
Ik laat al mijn rotzooi gewoon liggen,  
een Scoutingprogramma daar kom ik niet voor.  
Ik zorg ervoor dat elk spel verziekt wordt.  
Mijn vriendschap moet je kopen.  
Ik wil alleen maar samenwerken in bed  
en verder doe ik nergens moeite voor.  
 


