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Stuiter en het vogelije

Het is een mooie dag. Ik zit lekker in de tuin met een glaasje limonade als ik
opeens iets hoor. “BOEM* klinkt het bij het huis. Het is een vogeltje dat tegen
het raam is gevlogen. Verschrikt ligt het vogeltje op het gras voor het huis. Hij
heeft vast hoofdpijn van de harde knal. Gelukkig zie ik Rebbel lopen en vraag
haar om hulp. “Hoi Rebbel! Er is een vogeltje tegen het raam gevlogen en hij
kan niet meer vliegen. Zullen we hem helpen?”, vraag ik. “Dan hebben we wel
een paar dingen nodig’, zegt Rebbel. “Kun jij bij Fleur en Keet vragen of zij
misschien een schoenendoos hebben? Dan pak ik thuis een paar handschoenen
en een zachte doek”. Ik loop naar het huis van Keet en Fleur en vraag hen om
een schoenendoos. Die hebben ze gelukkig en een paar minuutjes later kom ik
weer bij de tuin aan, waar Rebbel al klaar staat met de andere spullen. We
prikken genoeg gaatjes in de schoenendoos, zodat de vogel kan ademen. De
doek leggen we op de bodem. “Tk ga het vogeltje nu oppakken, kun jij het
doosje vasthouden zodat ik hem erin kan leggen?”, vraagt Rebbel. “Natuurlijk!”,
zeg ik. Rebbel trekt de handschoenen aan en pakt het vogeltje op. Tk houd de
doos goed vast en Rebbel legt het vogeltje erin. We doen het deksel erop en
zetten het vogeltje binnen neer, zodat hij rustig kan bijkomen. “Hoe zullen we

hem noemen?”, vraagt Rebbel. “Ik vind Freddie een leuke naam”,

zeg ik. “Dan laten we Freddie nu lekker even met rust, alleen
af en toe even kijken hoe het met hem gaat”. Na twee uurtjes
zit Freddie al weer een stuk vrolijker in de doos. “Het gaat

al beter he Rebbel?”, zeg ik. “Klopt Stuiter, ik denk dat
Freddie graag weer lekker wil vliegen! Zullen we naar
het bos gaan om hem los te laten?” Samen lopen we

naar het bos en ik houd de doos waar Freddie in

zit stevig vast. Op een mooie open plek in het
bos zet ik het doosje op de grond. “Haal het deksel er maar af
Stuiter, dan kijken we of Freddie er klaar voor is”. Tk til het
deksel van de doos en Freddie hupt vrolijk de doos uit. Niet veel
later fladdert hij de wijde wereld in. “Dat hebben we goed
gedaan Stuiter”, zegt Rebbel. “Nu hebben we wel wat lekkers

verdiend! Ga je mee?”.




