


Fleur Kleur staat buiten
de was op te hangen. Ze
staat te neurién.

‘Wat is dat voor een liedje?’
vraag ik.

‘Er horen geen woorden bij,
zegt Fleur.

‘Wat raar,’ zeg ik.

‘Nee, hoor, zegt Fleur. ‘Het
kan best. Andersom ook: er
zijn ook liedjes zonder
muziek.

‘BEcht?’ Daar heb ik nog
nooit van gehoord.

‘Ja luister maar, dan doe
ik er één: Er was eens een
mannetje, die was niet wijs.
Hij bouwde zijn huisje al op
het ijs. ‘t Begon te dooien
en niet te vriezen, toen
moest dat mannetje zijn
huisje verliezen!

‘Een rimpje!’ zeg ik. Ik heb
het al eens gehoord.
‘Precies, zegt Fleur, ‘een
liedje zonder muziek noem
je een riimpje. Weet je hoe
het verder ging met dat
mannetje?’

‘Nee, zeg ik. ‘Wil je het
vertellen?’

Fleur keert haar wasmand
om en gaat erop zitten. ‘Het
mannetje verhuisde naar de
Noordpool. Daar is altijd ijs,
het dooit er nooit. Hij wilde
weer een huisje gaan
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bouwen, maar hij had geen
hout. Hij had wel een bijl bij
zich en besloot een boom
om te hakken, maar er
groeien helemaal geen
bomen op de Noordpool!
Het mannetje gaf het niet op
en reisde weer naar het
zuiden, waar mooie bomen
groeiden.

Hij hakte er één omen
zaagde keurig rechte planken.
Van de planken maakte hij
vioeren, deuren en de
wanden. Het was er vaak
erg warm en het mannetje
nam vaak pauze voor een
dutje. Daarom duurde het
allemaal erg lang. Toen hij
klaar was, was het mannetje
stokoud geworden en hij
was kromgegroeid. Hij wilde
niet meer helemaal naar de
Noordpool reizen. Hij besloot
te blijven waar hij was en hij
bouwde daar zijn huisje.
Maar je weet toch nog dat
het mannetje niet wijs was?
In plaats van het huis te laten
staan, versleepte hij het naar
de rand van het water. Daar
kieperde hij het huisje het
water in, met het dak naar
beneden. Het huis bleef
drijven! Hij klom er in en
maakte de bovenkant dicht.
Het mannetje had de

woonboot uitgevonden! Hij werd erg
bberoemd door zijn uitvinding en sinds
die tijd wonen erg veel mensen op
woonboten.’

‘Is dat echt waar?’ vraag ik.

‘Hoe denk je dan dat de woonboot
is uitgevonden?’

Ik heb geen idee. Als Fleur Kleur iets
vertelt, weet je nooit precies of het
klopt.

‘Dus dat mannetje was niet wijs,

en heeft toch iets heel belangrijks
uitgevonden.’

Fleur knikt. ‘De mensen noemden
het mannetje niet wijs, maar hij had
wel een erg goed idee.

‘Waarom wilde dat mannetje eerst
op het ijs wonen en later in een
woonboot?’

‘Misschien wilde hij ergens anders
wonen dan de meeste mensen.

Op zichzelf, lekker rustig.”

Ik ben even stil. Ik kan niet geloven
dat het verhaal echt waar is.

Je hebt het verzonnen he,’ zeg ik.
‘Het hele verhaal over dat mannetje
is niet waar!’

‘O nee?’ zegt Fleur. ‘En hoe kan er
dan een rijmpje over dat mannetje
zijn, als ik het verzonnen heb? Echt,
dat mannetje is wereldberoemd.’

‘O ja,’ zeg ik. Ue hebt gelik. Dat
rimpje kende ik al. Ik had alleen geen
idee dat het over zo'n beroemde
uitvinder ging.’

‘Weer wat geleerd’, zegt Fleur. ‘Kom,
we gaan binnen een mooi schilderij
maken.’

‘Leuk! Ik schilder de eerste woonboot’,
zeg ik. m




